
 
 

 

DE KERK IN PAKISTAN 
OPENT DEUREN VOOR ZWERVERS, DRUGSVERSLAAFDEN EN DAKLOZEN

De kerk in de provincie Raiwind, 

Pakistan heeft zwervers, 

drugsverslaafden en daklozen 

uitgenodigd voor een maaltijd en heeft 

ze op die avond een nieuw stel kleren 

gegeven. Iets wat in Nederland 

misschien al wel ‘gewoon’ is door de 

voedselbanken en kledingbanken. In 

Pakistan staat dit nog in de 

kinderschoenen. Het was een groot 

succes, vooral omdat de mensen zich 

geliefd voelden! 

 

De kerk kreeg dit idee toen ze bezig waren 

met het thema ‘Respect voor Gods 

schepping’. Ze besloten om een maaltijd 

te organiseren voor de mensen in de 

marge van de samenleving. Om hen liefde 

en genegenheid te geven. Weken voor 

deze avond hebben ze gemeenteleden, 

buren, familie en vrienden gevraagd om te 

helpen. Door middel van het maken van 

eten, maar ook bijvoorbeeld door het 

geven van goede tweedehandskleding. 

Alle zwervers, verslaafden en daklozen uit 

de buurt werden uitgenodigd. 

 

 

 

‘Nieuwe kleren’ 

Ongeveer 30 mensen stonden om 17.30 

voor de deur van de kerk om te komen 

eten.  

 

Maar voordat de maaltijd begon, werden 

ze eerst nog even in het zonnetje gezet. 

Ze konden douchen en scheren om zich 

voor te bereiden op de maaltijd.  
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En als cadeau kregen ze allemaal een 

nieuw stel kleren. De kleren die over 

waren, kregen ze netjes verpakt mee in 

een plastic tas. Dit maakte het geven van 

liefde heel concreet. Maar veel 

belangrijker was de ontmoeting met de 

buren. Dat je voor elkaar zorgt en van 

elkaar weet wie je bent. 

 

Vrijwilligers serveerden het eten en 

drinken tijdens de maaltijd.  

 

 

Geven om je naaste 

Ook waren een aantal bisschoppen 

aanwezig die af en toe iets vertelden over 

de maaltijd en waarom ze samen wilden 

eten. Na het eten bedankte een van de 

bisschoppen de mensen die waren 

gekomen om te eten. Zonder hen had het 

niet zo’n mooie avond kunnen worden. 

 

Liefde is… 

Dit evenement is een voorbeeld van vrede 

en liefde, dat iedereen respect kan tonen 

aan je naaste. Liefde kent geen grenzen 

van religie, ras en geslacht. De liefde voor 

de mensheid is oneindig en daarmee kun 

je zelf beginnen door een evenement als 

deze te organiseren. Een maaltijd vol van 

vreugde, feest en uiterste bescheidenheid.  

 

Aan het einde van de avond vertrok 

iedereen met een feestelijk gevoel uit het 

kerkgebouw. Wel zijn er een aantal vragen 

blijven hangen bij de gemeenteleden, 

dankzij deze mooie maaltijd. Vragen als: 

"Zijn wij niet allemaal bedelaars? ' En als 

God er altijd voor ons is, moeten wij er dan 

ook niet altijd zijn de mensen in de marge 

van de samenleving?” 

 Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 
contact op met uw Kerk in Actie consulent 
of via: (030) 880 1456 

info@kerkinactie.nl 
www.kerkinactie.nl/thema 
www.kerkinactie.nl/consulenten  
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